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Het woord zoen is al vrij lang geleden van betekenis veranderd, 
maar ook vandaag de dag krijgen woorden die we al heel 

lang gebruiken er weleens een nieuwe betekenis bij. Vriend 
bijvoorbeeld. Dat bestond al in het Oudnederlands. In de 

twaalfde eeuw werd het nog gespeld als friunt. Daar kun je een 
beetje aan zien dat het van een oudere vorm van het werkwoord 

vrijen komt, dat toen ook ‘lie� ebben’ betekende.

Maar tegenwoordig heeft vriend ook een heel nieuwe betekenis: 
een vriend kan ook iemand zijn met wie je contact hebt op 

sociale media, bijvoorbeeld op Facebook. Zo’n vriend heb je dan 
eerst een zogeheten ‘vriendschapsverzoek’ gestuurd, of je hebt 

zelf een vriendschapsverzoek van die persoon geaccepteerd. 
Maar als je die vriend zat bent, kun je die ook weer heel 

makkelijk ‘ontvrienden’, met een simpele druk op een knop. 
Allemaal best zakelijk, en eigenlijk niet zo vriendschappelijk, of 
‘lie� ebbend’. Soms heb je die vriend zelfs nog nooit live gezien 
en heb je alleen online contact. Maar met zo’n vriend deel 

je intussen wel van alles: � lmpjes, foto’s of een andere 
status. Delen en status: ook van die al heel lang bestaande 

woorden die er in het digitale tijdperk een moderne 
betekenis bij hebben gekregen.


